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Au Moyen Age, Bruxelles était entourée de deux enceintes, c’est-
a-dire de longs et hauts murs percés de plusieurs portes et dotés
de nombreuses tours (en rouge). La premiére enceinte englo-
bait le centre de la ville (avec I’hotel de Ville n°4), la collégiale
Sainte-Gudule (n°5) et protégeait également le palais (n°1).
Comme la ville a ensuite beaucoup grandi, on a construit une
seconde enceinte plus large. Pour entrer en ville, il fallait payer
une taxe aux portes (comme a la porte de Hal n°3).

Les gens du monde entier venaient a Bruxelles pour vendre leurs
marchandises. Ils pouvaient accéder directement au centre-
ville grace a la Senne, la riviere qui coule a Bruxelles (en bleu).
La Senne existe encore aujourd’hui, mais elle coule sous les rues.

Le palais a brdlé le 3 fé-
vrier 1731. Quarante ans
plus tard, vers 1770, il a |
été complétement détruit |
pour construire un tout |
nouveau quartier ou se
trouve la place Royale ac-
tuelle. La Warande (n°2),
le parc ou le jeune Charles
Quint chassait les petits
animaux, a aussi été com-
pletement modifiée. Le
palais royal actuel date du
19e siecle.
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In de middeleeuwen werden rond Brussel twee omwallingen ge-
bouwd. Dat zijn lange en hoge muren met verschillende poorten
en torens (in het rood). De eerste omwalling werd gebouwd rond
het centrum (met het Stadhuis nr. 4), de kapittelkerk Sint-Goe-
dele (nr. 5) en beschermde ook het paleis (nr. 1). Brussel werd
steeds groter, daarom kwam er een tweede omwalling. Om erin
te kunnen, moest je aan de poorten tol betalen (zoals aan de
Hallepoort nr. 3).

Mensen uit heel de wereld kwamen naar Brussel om spullen te
verkopen. Ze konden hun koopwaar tot ver in het centrum ver-
voeren via de rivier de Zenne, die door Brussel stroomt (in het
blauw). De Zenne is er nu nog, maar ze stroomt onder de straten.

Het paleis werd op 3 fe-
bruari 1731  verwoest
door een brand. 40 jaar
later, in de jaren 1770,
werd het afgebroken om
er een nieuwe wijk te
bouwen. Dat is het huidige
Koningsplein. Ook het grote
park - de Warande (nr. 2)
- werd helemaal opnieuw
aangelegd. In datzelfde
park jaagde de jonge Keizer
Karel op kleine dieren. Het
Koninklijk Paleis dat we nu
kennen werd gebouwd in
de 19de eeuw.




